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Even voorstellen 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De gasten  

           Arno       Wilma     Geert   Heine   Mariek      Piet 

 

 

                
 

     Reisbegeleiders 

        Harry             Diana                          Maik 
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Vrijdag 2 september  

Vandaag begint de vakantie “Gemoedelijk Gelderland”. 

Maik, Harry en Diana halen de minibus op in Arnhem. 

Onze gasten komen allemaal rechtstreeks naar Heerde. 

Geert, Heine, Piet en Wilma worden gebracht door de taxi of 

vrijwilliger. De ouders van Arno komen Arno en Mariek 

brengen.  

Er wordt direct al gezellig gekletst en er worden grapjes 

gemaakt.  

Na de thee en koffie besluiten we even te kijken hoe het gaat 

met het instappen van Mariek. De minibus blijkt al snel te 

moeilijk voor haar. Ze komt er echt niet in (zelfs niet met de 

hulp van de mannen). Na wat gebel over en weer kan Harry 

een rolstoelbus ophalen in Arnhem.  

Gelukkig maar, anders wordt het wel een probleem !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gasten vermaken zich 

samen met kletsen en een 

spelletje. 

Harry vertrekt naar Arnhem, Maik kookt en Diana regelt de 

medicijnen en maakt de bedden op.                                  

Lekker macaroni met kaas.  

Als toetje vla of yoghurt.  
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’s Avonds blijkt er een concert te zijn op het dorpsplein. 

Behalve Heine wil iedereen wel even kijken. Heine en Diana 

blijven thuis en kijken tv. Piet, Wilma, Geert, Mariek en Arno 

gaan met Harry en Maik lopend naar het centrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar is het een vrolijke boel er wordt gedanst en gezongen 

door “Jeugd met een opdracht”. Iedereen vond het gezellig. 

           

Bij thuiskomst wordt er koffie gedronken en gezellig gekletst of 

tv gekeken. Nog even een drankje en dan is het alweer bedtijd. 
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Zaterdag 3 september  

Na een rustige start zit iedereen aan het ontbijt. Sommige 

gasten zijn al gedoucht en in de kleren, anderen nog in pyama.  

De eerste nacht is goed bevallen, iedereen heeft lekker 

geslapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We drinken buiten koffie terwijl Diana een spelletje 

voetbalmemorie speelt met verschillende gasten. 
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         Geert is in de tuin bezig met onkruid wieden.  

Na de lunch lopen we naar het centrum waar we kaarten kopen 

en wat winkelen. Natuurlijk gaan we even op een terrasje 

zitten. Lekker wat drinken en een gebakje !!  
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Bij thuiskomst worden er kaarten geschreven.  

Maik wil even een tafeltje verzetten maar vergeet de poot en 

tilt dus alleen de glasplaat op. Bijna laat hij de glasplaat van de 

tafel “gewoon” los.  

We eten bloemkool, die door Geert is schoongemaakt, met 

gekookte aardappels en een worstje. 

Als toetje weer vla en yoghurt.  
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’s Avonds gaan we nog even toeren langs de IJssel. 

Via Veessen rijden we naar het pontje waarmee we naar de 

overkant gaan. Daar kom je in Wijhe. We rijden via de dijk naar 

Olst, waar we met een ander pontje weer terug gaan de IJssel 

over. Het water staat extreem laag maar gelukkig kunnen we 

wel met ’t busje worden overgezet. Vrachtauto’s kunnen op dit 

moment niet mee vanwege het lage water.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij thuiskomst drinken we koffie met een lekkere koek en 

kijken tv.  

Na een drankje en wat chips is het alweer bedtijd.  

                 

    Slaap Lekker  
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Zondag 4 september 

We starten de dag rustig met een “zondagsontbijtje”, lekker 

krentenbrood, gekookt eitje en jus d’orange. 

Ook nu moeten er nog enkele mensen gedoucht worden.  

Als iedereen klaar is drinken we buiten koffie.   

Het is weer erg warm vandaag.  

Maik blaast wat ballonnen op en daar wordt flink mee gespeeld, 

Arno, Mariek en Geert doen erg hun best om de ballonnen in de 

lucht te houden.  

Dit lukt niet altijd dus was Geert druk met oprapen. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diana en Piet doen 

   een spelletje 

    4op een rij. 
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                                                 Wilma vermaakt zich met  

            het punniken wat ze gekocht 

            heeft. 

  

 

 

 

 

 

 

Na de lunch vertrekken we met de bus naar de Schaapskooi.  

Helaas vinden de schapen het ook erg warm en zoeken ze de 

schaduw op zodat we ze minder goed kunnen aaien.  
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We rijden door de bossen naar het hertenkamp.  

Heine, Piet en Wilma zien een bankje in de schaduw van waar 

ze de herten kunnen bekijken. Diana blijft bij hun op het bankje 

terwijl Maik en Harry met Geert, Marijke en Arno naar de 

konijnen, pauwen, kippen, goudfazanten en parelhoenders 

(poelepetaten) gaan kijken.  
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We rijden terug naar “De Rode Beer”, waar we snel wat te 

drinken nemen.  
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Het is vandaag heel erg warm!!  

Zo warm dat de mussen  

“dood van het dak vallen”  

 

 

 

 

 

 

We gaan dus maar binnen zitten waar het nog een beetje koel 

is. 

Mariek, Piet, Maik en Diana spelen een potje mens-erger-je-niet 

(of wel?). Mariek is de winnaar!! 

Rond 18 uur wandelen we naar de pizzeria Milano. 

We hebben gereserveerd maar zoals de tafels staan is het wel 

krap met de rolstoelen. (ook al was dit vermeld)  

Gelukkig zijn ze SUPER-vriendelijk bij Milano en verzetten ze de 

tafels zodat we meer ruimte hebben. Geert is behulpzaam 

hierbij!  
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                                       Lekker!!! 
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Iedereen eet heerlijk van het gerecht wat ze besteld hadden.  

Pizza, calzone, pasta, lasagna van alles komt er op tafel. 

Alleen Heine eet bijna niets. Hij voelt zich niet lekker en is 

alleen bij de gedachte aan eten al misselijk. Jammer maar 

helaas. 

Nadat we ijs hebben gehad wandelen we weer terug.  

We drinken koffie en kijken tv.  

               Het was weer een warme, maar gezellige dag. 
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Maandag 5 september  

Na het dagelijks gebeuren van opstaan en aankleden drinken 

we nog een kop koffie en gaan we richting de bus. 

We nemen lunchpakketjes mee voor onderweg want we gaan 

naar “Het Veluws Zandfestijn”.  

We lunchen op een parkeerplaats zittend op een bankje en in 

het gras. De stemming zit er goed in.  
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Daarna rijden we richting Garderen waar we naar de 

zandsculpturen gaan.  

Het thema is dit jaar: “De Vaderlandse Geschiedenis” 

Wat knap om zo’n kunstwerk te maken van zand!  

Het is wel een precies werkje om al die gezichten en 

bouwwerken te maken.  

      

Op ons gemak lopen we overal langs en luisteren naar de uitleg 

en verhalen van Maik. Hij is niet voor niets leraar! Hij weet er 

veel van. 
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              Wilma en Geert genieten van alles! 

Nadat we alles bekeken hebben gaan we wat drinken in de 

boerderij waar de horeca zit.  

Gelukkig is het daar iets koeler.  

Mariek en Arno kopen nog een souveniertje voor hun moeder. 

We zoeken de bus weer op en rijden terug naar Heerde, waar 

we eerst nog even naar de Action gaan zodat iedereen het 

“in de zak brandende geld” kan uitgeven.  

Heine, Geert, Wilma, Mariek en Arno kunnen daar goed slagen. 

Piet gaat voor poloshirts maar komt met lege handen de deur 

uit.  

Bij thuiskomst ontdekt Geert dat er een klusje aan de 

trapspijlen is. Hij drukt overal waar ruimte zit een kartonnetje 

tussen.  

Wilma en Diana doen nog een spelletje 4 op een rij.  
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‘s-Avonds eten we pannenkoeken met spek, appel of kaas. 

Harry gooit ze in de lucht om ze om te draaien maar dat gaat 

ook wel eens mis.  

              

Natuurlijk vind iedereen dat het leukste. (vooral Wilma)          

 

’s Avonds kijken we tv en doen we spelletjes onder het genot 

van koffie, fris en chips.  

Het is weer een gezellige dag geweest. 
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Dinsdag 6 september  

De dag begint alweer warm.  

We doen dus rustig aan, aankleden, ontbijtje en dan koffie.  

Maik gaat met Piet op pad voor een poloshirt.  

Gelukkig is Diana bekend in Heerde en legt uit waar een goede 

winkel zit, kwaliteit en niet duur! Piet komt terug met 2 

supermooie poloshirts. Nu even showen! Wauw, prachtig Piet!! 

Na de lunch gaan we naar “De Koperen Ezel” een ezelboerderij 

in Emst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een gezellig uitje waarbij we veel leuke dieren zien. 

Zoals stekelvarkens,een kameel en een dromedaris, alpaca’s, 

hangbuikzwijntjes, mara’s, kippen, kalkoenen en natuurlijk 

ezels.  

De ezels lopen in de wei achter Wilma aan, ze vinden haar 

blijkbaar erg leuk. 
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Geert kan de kalkoenen goed nadoen, je hoort bijna geen 

verschil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariek en Maik hebben het moeilijk met een hangbuikzwijntje.  

Deze wil niet aan de kant zodat ze het hek weer uit kunnen.  

Gelukkig helpen Geert en Heine vanaf de andere kant. Zo lukt  

het om het dier aan de kant te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

We drinken nog even iets op het terras waarna we weer 

richting Heerde gaan.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis vermaken we ons weer met een spelletje of we gaan 

gewoon even lekker uitrusten op de bank met een muziekje of 

een tijdschrift. 

Om 18 uur lopen we weer naar het centrum om op het terras 

bij “Wilma’s Snackbar” te eten.  

We maken allemaal een keuze van de kaart en al snel komen 

de borden op tafel.  
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Nadat iedereen het bord leeg heeft, nemen we nog een ijsje. 

Het heeft heerlijk gesmaakt! 

Ook deze avond is snel om met tv, spelletjes en gezelligheid.  

Iedereen is moe van het lopen en de warmte, dus liggen we om  

half 11 allemaal plat. 

 

 

 

     Welterusten allemaal 

                                        Tot morgen  
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Woensdag 7 september 

Vandaag gaan we naar Elburg waar we om 12.00 uur 

gereserveerd hebben voor een rondvaart over het Veluwemeer.  

We nemen weer lunchpakketjes mee voor op de boot. 

 

Als we in Elburg de bus geparkeerd hebben lopen we richting 

de haven. Er is nog een Tendensgroep aanwezig. We lopen 

erheen en kletsen daar op de kade wat met de groep. 

Er zijn verschillende gasten die elkaar kennen en ook 

Gabe(reisbegeleider) kent verschillende gasten.  

 

 

 

 

 

 

 

Als we aan boord gaan is het een volle boel.  

Gelukkig is er wel plek genoeg voor iedereen. We krijgen een 

plek beneden omdat de rolstoelen niet het dek op kunnen. 

Onderweg maken we de boterhammen op en de pakjes 

drinken.  
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                                                     Onderonsje ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de Vischpoort komen we op de winkelstraat. We lopen tot             

het Marktplein omdat het moeilijk loopt op de kinderkopjes. 

Op het Marktplein zoeken we een terras op zodat we even 

kunnen uitrusten terwijl we iets drinken. 
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Harry gaat de bus ophalen met Geert. De rest van de groep 

blijft op het terras zitten. Harry doet een berichtje wanneer hij 

eraan komt. Gelukkig maar, want voor enkele gasten zijn die 

ongelijke stenen geen pretje. 

Als we weer thuis zijn is iedereen toe aan een kop koffie.  

Er wordt nog even mens-erger-niet gedaan, gepunnikt of rustig 

op de bank gezeten.  
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De laatste avond, dus gaan we weer uit eten!!  

We gaan naar het Chinees Restaurant ”Panda”. 

Het is er erg rustig binnen, dus heeft de ober alle tijd voor ons. 

Ook hier is het personeel erg gemoedelijk en vriendelijk. 

Iedereen bestudeert de kaart en zoekt iets lekkers uit.  

Al snel komen ze de borden en schalen bij ons op tafel brengen. 

Het ziet er lekker uit en ruikt geweldig!! 

 

 

 

We rijden terug naar huis en pakken de koffers zoveel mogelijk 

in.  

Morgen vertrekken we weer naar huis. Helaas!! 
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Donderdag 8 september 

 

         

    Vandaag regent het! Is dat omdat we naar huis gaan?? 

Na het ontbijt ruimen we alles op in huis.  

De eerste gasten worden al snel opgehaald en uitgezwaaid.  

Wat was het gezellig met jullie deze vakantie in Heerde.  

Wat hebben we mooi weer gehad.  

Wat hebben we veel gedaan. 

Wat waren jullie lief en behulpzaam naar elkaar.  

Wat hebben wij genoten van de vakantie en van jullie.  

We hopen dat jullie er ook met zoveel plezier op terug kijken bij 

het lezen van het verslag.  

Voor nu het allerbeste en….Bedankt 

                                      

 

                               


